AAN MIJN LIEVE BROEDERS
EN ZUSTERS IN NEDERLAND,

Groeten uit Jeruzalem!
Ik hoop en bid dat het goed met jullie gaat.

Zoals jullie weten, was ik begin april te gast
in jullie land. Ik mocht daar spreken in grote
en kleine christelijke gemeenschappen van
Israélvrienden die van het volk houden. 1k
reisde van de ene naar de andere stad en
van de ene gemeenschap naar de andere.

Ik ervaarde enorm veel liefde en medeleven
met Israél en het Joodse volk. Het ontroerde
en raakte me dat ik gemeenschappen en
mensen mocht ontmoeten voor wie Israél
en het Joodse volk topprioriteit zijn in hun
leven. Mensen die dagelijks bidden voor de
vrede van Israél en Jeruzalem. Elke keer als
ze de kans krijgen, laten ze zien dat ze van
Israel houden en dat ze Israél steunen.

Toen ik bij jullie was, heb ik
samen met de Israélische
ambassadeur in Nederland
een groot solidariteitsconcert
bezocht voor het Israéische
volk in deze moeilijke oorlogstijd.
Het was hartverwarmend! Helaas is de
oorlog nog steeds niet voorbij en lijkt
het einde nog niet in zicht.

Zoals ik al eerder heb verteld zie ik

het als mijn levensmissie om een

brug van liefde en genegenheid te
bouwen tussen Joden en Christenen die
van Israél houden en zich met ons als
broeders verbonden voelen. Ik grijp elke
gelegenheid aan om te vertellen over
de liefde die ik van u heb ontvangen,

en die ik heb mogen doorgeven aan het
Israélische volk. Ik vertel onvermoeibaar
aan iedereen die het horen wil dat we
veel vrienden en supporters hebben

in Nederland, maar ook in Duitsland,

Oostenrijk, Zwitserland, Amerika, Afrika en
vele andere plaatsen.

Het volk van Israél is niet alleen - Israél leeft.
Het volk Israél leeft.

Dank u voor alles. Moge de God van Israél

u terugbetalen met veel liefde, talloze
zegeningen en grote goedheid, uw leven
lang.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken
om u te bedanken voor alle hulp die u Noam
Eliezer het jaar door geeft.

Op dit moment zijn mijn vrouw Zipporah
en ik, samen met de Noam Eliezer stichting,
bezig met de voorbereidingen

voor ons jaarlijkse




project om schooltassen en schoolboeken
uit te delen onder arme kinderen in
Jeruzalem. Terwijl velen van ons plannen
aan het maken zijn voor de zomervakantie,
zijn veel kinderen in Jeruzalem niet bezig
met vrij zijn; ze prakkizeren over hoe ze de
schoolboeken en schooltassen voor het
volgende schooljaar moeten financieren.
Het is vreselijk om het schooljaar zonder
boeken en een rugzak te moeten beginnen.
Ook dit jaar doet Noam Eliezer er alles

aan om deze kinderen te voorzien van alle
spullen die ze nodig hebben voor school,
zodat ze zonder zorgen en met een gevoel
van eigenwaarde kunnen starten.

Het spreekt voor zich dat de prijsstijgingen
en de hogere kosten van levensonderhoud
waarmee we wereldwijd te maken hebben,
nog sterker worden gevoeld in Israél. Met
name bij de gezinnen van de armen en de
wezen die daar op elk moment van de dag
mee geconfronteerd worden.

Noam Eliezer wil er op elk moment voor hen
zijn om hen te bemoedigen en blij te maken.

CONTACT INFORMATIE
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Stichting Shoresh heeft een ANBI status;
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Daarom smeek ik u ook deze keer om te
doen wat u kunt, zodat we vele kinderen blij
kunnen maken. Laten we niet vergeten dat
ze elke dag te maken hebben met ellende -
oorlog of geen oorlog.

Daarom vraag ik u: Help me alstublieft met
aanzienlijke en regelmatige giften. Laten

we deze arme kinderen helpen een betere
toekomst op te bouwen. En dat ze nu met
blijdschap en eigenwaarde kunnen studeren
is daarbij van cruciaal belang. Ik wil u ook
vragen om deze nieuwsbrief door te sturen
naar uw vrienden met hart voor Israél.

Ik bid uit de grond van mijn hart tot de God
van Abraham, Izaak en Jacob dat Hij u zegent
met al het goede in de wereld en dat Hij alle
wensen van uw hart vervult. Amen.

Met oprechte dankbaarheid en liefde,

Uw broeder,

Gitsohak [Vaks

Jeruzalem

‘;—; »

7

SHORESH



