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BESTE VRIENDEN DIE VAN ISRAEL HOUDEN,

Ik hoop dat het goed gaat met u en dat hebt
genoten van de feestdagen.

U weet allemaal welke afschuwelijke
gebeurtenissen in Israél hebben plaats gevonden
en dat we op twee fronten oorlog voeren zonder
dat het einde in zicht is. Tienduizenden inwoners in
zowel het noorden als het zuiden kunnen niet terug
naar hun woning en zijn vluchteling in eigen land.

Ik wil u uit de grond van mijn hart bedanken dat
u bereid bent om mij trouw te helpen bij het
werk van Noam Eliézer onder de armen en wezen
in Jeruzalem. Ik kan met geen pen beschrijven
hoezeer we uw trouwe steun en bemoedigingen
voor al onze initiatieven waarderen.

De afgelopen zes maanden waren zeer intensief
door de vele extra hulpvragen
vanwege de evacués uit het P
noorden en het zuiden Z )
en de nabestaanden
van omgekomenen.<
We hebben dit <
bijzondere project £
succesvol kunnen
uitvoeren dankzij
uw gulle giften.
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CONTACT INFORMATIE

Noam Eliezer Israel

Bank: Hapoalim Bank

IBAN: IL37-0125-3300-0000-0343-135
Swift POALILIT

Giften via Stichting Shoresh

IBAN: NL45INGB0009107219

onder vermelding van Noam Eliézer,
projectnummer 2214

Stichting Shoresh heeft een ANBI status;
uw gift is daarom fiscaal aftrekbaar.

NOAMELIEZER.NL

We zijn heel dankbaar dat u een trouwe partner
bent van Noam Eliézer. Daarmee bent u voor ons in
Israél een enorme steun.

We willen u bedanken voor uw steun ten behoeve
van ons meest recente project, namelijk het
uitdelen van warme winterkleding aan arme
gezinnen in Jeruzalem. Honderden gezinnen zijn
door uw bijdrage gezegend.

Heel hartelijke bedankt!

Het Pesachfeest staat nu voor de deur en we
bidden allemaal dat er echte vreugde mag zijn en
dat er ware vrijheid mag komen. We bidden om
verlossing op persoonlijk en nationaal vlak. Bovenal
bidden we dat er spoedig ware vrede zal neerdalen
over Israél en de hele wereld.

Pesach is een van de feesten waarvoor we

veel hulpvragen krijgen naar voedsel en

andere benodigdheden. Er zijn ook
veel meer armen om te helpen

dan andere jaren. Door de hoge

kosten voor levensonderhoud

kunnen veel gezinnen hun

dagelijkse levensbehoeften
niet meer betalen en
hebben ze de hulp van
onze organisatie nodig.
Samen met u, onze
toegewijde donateurs,
gaan we de uitdaging aan
om de armen, weduwen
en wezen te helpen om
het feest op gepaste wijze
te vieren, ontspannen en
met een vrolijk hart.

Daarom wil ik u met klem vragen om een extra
gift aan Noam Eliézer. Help ons alstublieft door
meer en vaker te geven. Mag de God van Israél u
zegenen voor uw hulp aan mensen die u niet kent.
Zoals het is beloofd in de geschriften en profeten,
dat er zegen zal zijn voor iedereen die armen helpt
en medelijden met hen heeft. Amen!

Ik wens u een gezegend Pesach!

Hartelijke groeten,

Dtsohak Naks

Jeruzalem



